CONCEPT

Programma 4 mei herdenking 2026 Beusichem —Zoelmond

“De geschiedenis leren begrijpen”

18.15 Ontvangst in dorpskerk Beusichem met koffie en thee
18.45-18.50 Welkom door Huib Pelser namens het organisatiecomité
18.50 - 19.00 Inleiding door Hans van der Vlies over het thema “de geschiedenis

leren begrijpen”
19.00- 19.05 Muzikaal intermezzo door Enza van den Heiligenberg

19.05-19.20 Herinneringen uit de oorlogsjaren 40-45 en de impact hiervan op het
leven. Door de heer Piet van Koevorden, destijds woonachtig op de
ouderlijke boerderij en inwoner van Ravenswaaij

19.20- 19.30 Toespraak door Julian van Blijderveen, Gemeenteraadslid van de
gemeente Buren

19.30- 19.40 Gedicht(en), voorgedragen door leerlingen van groep 7/8 van de
basisscholen uit Beusichem en Zoelmond

19.40 -19.45 Muzikaal intermezzo, door Enza van den Heiligenberg

19.45 Einde bijeenkomst in kerk

19.50 Te voet vanuit de kerk naar het gedenkteken aan de zijgevel van het

oude gemeentehuis in Beusichem aan de Markt voor de
kransleggingen en 2 minuut stilte. Tijdens deze tocht luiden de
kerkklokken van Beusichem en Zoelmond

19.55 Kanslegging door Julian van Blijderveen namens het gemeentebestuur
van Buren én aansluitend kranslegging namens de Oranjestichting
Beusichem, de Oranjevereniging Zoelmond, de stichting Beusichem
Leeft, de Prot. Christelijke kerken Beusichem en Zoelmond, stichting
Betuws Hart en de stichting Dorpsfair Zoelmond. Aansluitend zullen
ook kinderen van de basisscholen Prins Willem Alexander in
Beusichem en de Klepper in Zoelmond 2 zelf gemaakte kinderkransen
leggen.



19.58 “Taptoe”

20.00 - 20.02 2 minuut stilte
20.02 uur Wilhelmus door Excelsior Beusichem
20.15 Einde herdenkingsbijeenkomst.

e In de kerk van Beusichem hangen tekeningen/kunstwerkjes gemaakt door leerlingen
van de basisschool de Klepper uit Zoelmond. Het thema is : “wat betekent vrijheid
voor jou?”

Hieronder treft u aan couplet 1 en 6 van het Wilhelmus

Wilhelmus ( 1¢ en 6° couplet)
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje

heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



